
Camionettecup 

 

De laatste dag van het schooljaar mochten we op het atletiekplein de camionettecup verwelkomen.  

Dit was een club-overschrijdende activiteit samen met de G-basketploeg van Lommel.  De 

camionettecup werd georganiseerd door parantee-psylos en was geinspireerd op de containercup.  

Terwijl trainer Frankie de camionette wegwijs maakte, verzorgde trainster Margot de gezamenlijke 

opwarming.  Daarna mochten we in onze eigen clubbubbel zeven proeven doen.  De proeven boden 

een variatie van kracht-snelheid-evenwicht-precisie en reactievermogen.  Iedereen deed zijn uiterste 

best om een mooi resultaat neer te zetten.  Onze supporters zagen dat we het goed deden.  Alleen 

de miezerige regen was minder leuk.  Na afloop konden we onze resultaten bewonderen op het 

scorebord en kreeg iedereen nog een medaille om de hals en een cadeautje.  Dank je begeleiders van 

parantee voor deze leuke avond. 


